


Héél lang geleden, in het jaar 1896, waren er vier

Franse broers. Emile, Jacques, Théophile en Charles*:

de gebroeders Pathé.

Zij wilden de bijzondere en mooie wereld van films delen

met zoveel mogelijk mensen. Zo begonnen ze hun bedriff,
waar ze films maakten en filmapparatuur om deze mee op
te nemen, zoals projectoren. Een paar jaren later openden de
broers hun allereerste bioscoop in Parijs: Het Omnia Pathe.

De gebroeders Pathé waren altijd A LA CONQUETE DU MONDE

bezig met het maken en bedenken ~ earwe rocacs gy voone

van nieuwe dingen, zoals films " Ay
Daarna hebben ze steeds meer bioscopen gebouwd. In Frankrijk, maar ook met geluid en in kleur (ja, dat was
In andere landen zoals Belgie, Zwitserland en natuurlijk in Nederland. er vroeger nog niet!) en nog steeds
zijn wij bij Pathé iedere dag bezig
om elke bioscoopbezoekje nog
beter en leuker te maken.

ledere keer maakten ze de bioscoop weer een beetje
beter en mooier. En zo is het de bioscoop geworden
waar jij vandaag bent!

Heb jij bijvoorbeeld al eens in de supersonische
bewegende 4DX stoelen gezeten?

Bij Pathé werken we iedere dag aan bijzondere bioscoopbezoeken mét en voor onze bezoekers.

Zodat jij op de leukste manier de allerbeste films in de bioscoop kan zien. Met wie ging jij voor het
eerst naar de bioscoop? En wat is de leukste film die je hebt gezien? Of dat nou met je opa, oma, papa,
mama, broertje, zusje of vriendje of vriendinnetje is. Samen maken we bijzondere bioscoopverhalen.

Dat doen we al 125 jaar lang en dat gaan we nog veel langer doen!

* Charles ken je misschien al een beetje, onze
mascotte Charlie is namelijk naar hem vernoemd.



